
 

Beste Vrienden 
 
Het jaar 2025 is alweer bijna halverwege. De 21ste eeuw is alweer 25 jaar onderweg. Deze gedachten prikkelden mij 

om in de statuten nog eens na te gaan op welke datum de stichting ook alweer is opgericht. Dat was 9 oktober 1991. 

Volgend jaar bestaan we dus 35 jaar. Het werk van Elone in Kirinda gaat nog veel verder terug: naar 1963, het jaar 

waarin ik ben geboren. Probeer je eens voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Met het vliegtuig aankomen in 

Kigali en dan de reis door de rimboe naar Kirinda. Elone had natuurlijk al wat buitenlandse ervaring dus helemaal 

vreemd zal het haar niet voorgekomen zijn maar bijzonder is het zeker. 

Dit soort overpeinzingen heb ik altijd rond de vriendendag die we dit jaar op 12 april samen beleefden in 

Amersfoort. Het was weer een zeer geslaagde ontmoeting. Ik zag mensen bijkletsen en herinneringen ophalen. De 

meegebrachte oude fotoboeken geven mooie beelden van het werk in de vorige eeuw. Daarnaast was er een mooi 

verhaal van Margriet Boor over het huis dat zij met haar familie voor een arm gezin in Kirinda gebouwd heeft. Verder 

gaf Monique Ferdinandus een toelichting op de cijfers en namen we afscheid van Beatrice Schilstra die zich de 

afgelopen jaren heeft ingezet om fondsen te werven voor ons werk. Ook vanaf deze plaats betuigen wij onze dank 

en waardering voor je werk in de afgelopen jaren! We mochten ons verheugen in de komst van de plv. Ambassadeur 

van Rwanda in Nederland die in zijn toespraak zijn waardering uitsprak voor het werk wat we al zo lang in Kirinda 

doen. 

Ook de nieuwe bestuursleden Christopher Mannessen en Margriet Hofman-Boor hebben zich voorgesteld. Al met al 

kijken we terug op een zeer geslaagde vriendendag! 

Hierna ziet u enkele foto's van de dag en doen we verslag van het bezoek dat Monique en ik in januari aan Kirinda 

hebben gebracht. David en Colette waren al een tijdje in Rwanda en hebben ons vergezeld. 

Iedereen alvast een fijne vakantie toegewenst! 

 

 

  
 

 

  
 

 



 

 

Monique, Hans, David en Colette op werkbezoek in 

Rwanda 
 

Het was de hoogste tijd om de banden weer eens aan te halen met lokale en regionale 

stakeholders in Kirinda. Bestuursleden bezoeken regelmatig onze projecten in Kirinda 

maar voor deze keer hadden we Leandre Mugiraneza, onze coördinator in Kirinda, 

afspraken laten maken met verschillende partijen: De leider (Mayor) van het district 

Kibuye, de burgemeester (Executive Secretary)  van Kirinda, vertegenwoordigers van de 

EPR (Eglise Presbyterienne de Rwanda), onze advocaat, een groep van oud studenten en 

natuurlijk ons team in Kirinda. Tijdens ons bedrijf werden we perfect verzorgd door Fidele, 

zijn kookkunsten zijn ongeëvenaard. Tijdens ons bezoek kwamen vele wensen en vragen 

naar voren waar we niet allemaal aan kunnen voldoen. We hebben voldoende 'huiswerk' 

meegekregen om te bepalen waar we de komende tijd mee aan de slag kunnen. 

 

 

 

 

Ontmoeting met de Mayor van het district Kibuye: 

Muzungu Gerard 

 

We hadden afgesproken aan het meer van Kibuye, een prachtige plek voor 

deze ontmoeting. De Mayor had een zware delegatie samengesteld: de 

Executive secretary  van Murambi Sector (waar Kirinda onder valt), de 

districtsdirecteur onderwijs van Karongi district, vertegenwoordigers van 

Karongi Health Insurance en van Joint Action Development Forum (JADF). Zij 

hadden allen een wensenlijstje voor ons opgesteld. Dat helpt ons om te 

bepalen waar behoefte aan is. Een voorbeeld is een school voor verpleegsters 

die momenteel in aanbouw is en waarvoor materiaal moet worden 

aangeschaft, ook valt te denken aan een uitwisseling waarbij kennis wordt 

gedeeld. Zo had ieder zijn wensen. We kunnen zeker niet overal aan voldoen 

maar de gesprekken zijn erg nuttig. We kunnen keuzes maken op basis van wat binnen ons beleid past en wat niet. 

Onder het genot van een hapje en een drankje toonde de Mayor ook zijn dankbaarheid en waardering voor onze 

inspanningen voor de mensen in Kirinda en bevestigde de grote impact die onze stichting heeft op de bevolking van 

Kirinda. 

 

Ontmoeting met Julie Kandema: Vice president van de 

Eglise Presbyterienne de Rwanda: 

 

We ontmoetten een delegatie van de EPR in Kigali op het hoofdkantoor. De EPR 

is nadrukkelijk aanwezig in Rwanda; overal zie je schoolcomplexen en 

zorginstellingen van de EPR. Wij waren geïnteresseerd in hun aanpak met het 

doel om van hen te leren. Het blijkt dat zij op vele terreinen nauw samenwerken 

met de overheid. EPR zorgt voor de faciliteiten (gebouwen etc.) en de overheid 

benoemt en betaalt het personeel op voordracht van de EPR. Deze methodiek 

wordt ook toegepast op het ziekenhuis in Kirinda.  

 



 

Verder heeft de EPR ook naaimachineproject dat vergelijkbaar is met de onze. We merken dat zij tegen dezelfde 

problemen aanlopen als wij als het gaat om opleiding en monitoring van zo'n project. Via deze uitwisseling kunnen 

beide partijen leren en dat is waardevol. Julie Kandema kent onze stichting goed want ze komt uit Kirinda. Dat maakt 

het een hartelijke ontmoeting.  

 

Comité van oud studenten, gesprek in Kigali 
 

Een tijdje geleden vertelde Leandre, onze coördinator, ons dat er een 

mooi initiatief was ontplooid door een aantal oud-studenten. Deze 

jongelui hebben allemaal gestudeerd met steun van onze stichting en 

nu willen ze wat terug doen voor de gemeenschap in Kirinda. Dat 

waarderen we enorm en ondersteunen we natuurlijk van harte. Een 

aantal van hen hebben we ontmoet in Kigali, uiteraard weer tijdens 

een door ons aangeboden diner. Ze vertelden ons wat hun drijfveren 

waren, wat ze gestudeerd hadden en wat hen momenteel bezighield. 

Velen zijn bezig met het zoeken van werk of zijn druk met hun eerste 

baan en/of gezin. We hadden vooraf het idee te onderzoeken of we 

hen een rol konden geven in de aansturing of advisering van onze 

activiteiten maar dat bleek voor nu nog een brug te ver. Wel is het 

prachtig dat ze een deel van hun inkomen reserveren voor de 

gemeenschap in Kirinda. 

 

Elone Hellemans Memorial Day 
 

Ons bezoek viel samen met ‘Elone's memorial day’ op 31 januari. Het is indrukwekkend om te ervaren welke 

voetafdruk Elone heeft nagelaten in Kirinda. De dag begon met een dienst in de afgeladen kerk van Kirinda die in het 

teken stond van de nagedachtenis aan Elone. Het was een heel 'blijde' dienst met veel zang en dans zoals we dat 

gewend zijn van de mensen in Kirinda. We mochten de gemeente kort toespreken en we hebben beloofd dat we ons 

zo lang mogelijk voor de gemeenschap zullen blijven inzetten. Na de 

dienst togen we naar het voetbalveld waar twee lokale elftallen een 

wedstrijd spelen om Elone's Cup. Dat ging er fanatiek aan toe en 

strafschoppen moesten uiteindelijk de winnaar aanwijzen. Na de 

wedstrijd wandelden we door de prachtige natuur naar onze school 

waar studenten klaar zaten om een naaimachine in ontvangst te nemen 

na afronding van hun opleiding. Daarmee kunnen ze hun eigen 

onderneming starten en geld verdienen om een gedeelte van de 

aanschafprijs terug te kunnen betalen. Een initiatief dat we samen met 

de lokale overheid hebben opgezet. De dag werd afgesloten met een 

bijeenkomst waar alle mensen die aan deze dag hebben meegewerkt 

samen een maaltijd gebruikten. 

 



 

 

 

Tot slot 
 

En zo kwam er een eind aan een week Kigali & Kirinda. Het was intensief en 

inspirerend. Dankbaarheid en zingeving zijn termen die blijven hangen na deze 

week. Dankbaar omdat we dit werk mogen en kunnen doen. We kunnen dit alleen 

dankzij uw vrijgevigheid! Dankbaar is ook de bevolking van Kirinda, dat blijkt iedere 

keer weer. Ook de Mayor benadrukte meermaals het belang en de impact van ons 

werk. Wat we doen heeft dus nog steeds zin! Er zijn nog veel mensen waarvoor wij 

de poort zijn naar een betere toekomst. Onderwijs is één van de pijlers onder een 

betere toekomst. Deze week gaf daar nog eens weer een bevestiging van. Dat geeft 

inspiratie om door te gaan! Dank ook aan onze partners in Rwanda die tijd voor ons maakten voor deze gesprekken. 

Dank bovenal aan Fidele die ons perfect verzorgde! 

We hebben wel geconcludeerd dat het eigenlijk te lang geleden was dat we een dergelijke rondgang hebben gedaan 

langs onze stakeholders. Ons voornemen is daarom dat we eens in de twee á drie jaar een missie als deze moeten 

plannen 

 

Doe mee! 
 

 

Ben je geïnspireerd geraakt door deze brief en zou je graag willen meewerken aan onze projecten? We zoeken 

versterking voor ons bestuur nu Beatrice is teruggetreden. We bespreken graag met jou hoe we je talenten kunnen 

inzetten binnen ons team. Neem contact op met één van de bestuursleden. De contactgegevens vind je bovenaan 

deze brief! 

 


